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Het is eindelijk zo ver!
Na onderhand veel te lange tijd kan de RSW weer van start
gaan! Wij hebben hier uiteraard zin in, maar een RSW is
niet compleet zonder de kampkrant. Daarom zijn ook wij
er dit jaar weer, je kan altijd een praatje met een van ons
maken als je iets interessants te vertellen hebt. Uiteraard is
er ook dit jaar weer de WC-praat waar jij al je roddels kwijt
kan, cupido die mensen waarvan jij weet dat er iets speelt
kan matchen, leuke puzzels en natuurlijk ook informatie
over het thema.

Thema
Deze vrijdag komen we met mensen uit alle continenten samen
op de RSW 2022. We zullen mensen zien uit Afrika, Azië, Europa,
Noord-Amerika, Zuid-Amerika en Oceanië en daar hebben we
uiteraard weer enorm veel zin in. 

Uit diverse bronnen blijkt echter dat de spanningen voor deze
samenkomst stijgen. Er wordt gesproken over de
bevooroordeelde Europeanen. Volgens de andere continenten
worden zij door de Europeanen 'stokjeseters', 'fastfoodeters',
'drugssmokkelaars' en 'verbindingslozen' genoemd. De vraag of
dit allemaal goed gaat komen op deze RSW….



Kampregels:

 Houd het terrein schoon
Wees op tijd voor alles.
Niet zomaar vuur maken.
Alcohol, sigaretten en drugs zijn
streng verboden.
 Je mag niet overlopen.

Voor een leuk RSW kamp gaan we
er wel vanuit dat scouts zich aan
een paar basisregels houden:

1.
2.
3.
4.

5.

WC-praat:
Voor veel van jullie zal dit je eerste RSW zijn en veel
van jullie zullen dus waarschijnlijk geen idee
hebben wat de WC-praat is. We hangen een briefje
op in het WC gebouw waar je roddels en leuke
verhalen kan opschrijven. Wij zullen deze bekijken
en lezen en de leukste in de Kampkrant plaatsen.

Cupido
Dan is er dit jaar ook weer cupido, deze gaat niet alleen over de liefde, maar die
weet ook alles van je lot af. Je kan elke persoon met een kampkrantcrew trui
aanspreken om suggesties voor koppels te geven, of een verzoek indienen om
iemand te laten koppelen. Geef er dan even een beschrijving van jezelf (of iemand
anders) bij. Cupido maakt horoscopen liggend in de zon in zijn 
liefdestuin. 



Ram (21 mrt-19 apr): Op de derde dag van de volgende maand word je mogelijk
aangereden door een auto. Je zal in het ziekenhuis niet overlijden maar wel je been
breken. Dit gebeurt niet als je naam met de letter X begint. Anders heb je pech. De
heersende planeet is venus nu, dus dit betekent dat je over een week gras eet. Je
wordt een koe.

Stier (20 apr-20 mei): Deze maand zal je grote liefde je vragen maar jij zal door
omstandigheden niet kunnen praten en je liefde zal je verlaten. Over ongeveer 70
jaar zal je grote liefde weer komen opdagen, jullie zijn zielsverwanten. Maar jij zal
dement zijn en hun allang vergeten zijn.

Tweeling (21 mei-20 jun): Je hebt een mega goed plan echt een top idee, maar het
mislukt en het is tijd voor plan B. Je gaat stemmen op de partij van de dieren. Je
heersende hemellichaam is de zon.

Kreeft(21 jun-22 jul): Je wordt ook net als ram aangereden op de derde van
volgende maand. Je eet per ongeluk een levende krab en hij bijt in jouw tong. Je
verandert ook in een krabman net als spiderman.

Leeuw(23 jul-22 aug): Je trouwt vandaag nog met de prinses en wordt koning(in) van
Verweggistan. Je zal heersen over je onderdanen maar je vrouw houdt niet van je
omdat je echt een klootzak bent. Je onderdanen haten je ook.

Maagd(23 aug-22 sep): Je hebt hevige maag problemen. Je zal elke dag meerdere
keren overgeven voor de komende 294 minuten. Je heersende planeet is Pluto.

Weegschaal(23 sep-22 okt): Je sterft omdat er een weegschaal op je hoofd valt.
Krabman probeerde je te redden maar faalde. Hij valt hierdoor in een zware
depressie en is verdrietig. Dit is allemaal jouw schuld. Kijk wat je hem aan hebt
gedaan. Heb spijt.

Schorpioen(23 okt-21 nov): Je wordt eerste in de RSW en je mag naar de LSW. Ook
ben je super cool en episch. Verder zal alles je goed afgaan en heb je geen
problemen. Je heersende planeet is Mercurius.

Boogschutter(22 nov-21 dec): Je groeit puntoren en verandert in een elf. In het eind
van je leven word je platgestampt door een reus. Vervang alsjeblieft de toiletrollen
dit doe je nooit dankje. Je heersende planeet is Uranus.

Steenbok(22 dec-19 jan): Je berooft een zwerver en komt er mee weg. De zwerver
sterft door geldtekort. De familie van de zwerver is uit op wraak. Je koopt ze om met
je beroofde geld (2 euro) en ze laten je voor de rest van je leven met rust.

Waterman(20 jan-18 feb): Ik mag jou niet.

Vissen(19 feb-20 mrt): Aan het begin van de maand zal je zo blij zijn dat je denkt dat
je onsterfelijk bent. Eén dag later zal je ondanks dat in een zinkgat vallen en allebei
je benen breken. Je kan niet meer lopen. Eerst ben je daar heel verdrietig over maar
het maakt je niet uit omdat je nooit meer een piepjestest hoeft te doen. Je
heersende planeet is de aarde.

Cupido's horoscoop



Puzzel van de dag



Het Weerbericht
Het kan koud zijn. Het kan
ook best warm zijn. Niet

iedereen voelt het hetzelfde.
Soms is het droog, soms is
het nat. Het kan beide zijn.

Maar onthoudt, na 
een regenbui 

komt zonneschijn.
 


