
Zaterdag 28 september kon iedereen een kijkje komen nemen bij onze mooie vereniging. ’s Ochtends 

hebben we eerst gezamenlijk met alle speltakken overgevlogen en lekker geluncht. Daarna ging het 

terrein open voor bezoek. Vanwege de weervoorspellingen hebben we een aantal activiteiten 

moeten laten vervallen. Maar ondanks het weer was het een groot succes! Er konden broodjes 

gebakken worden, paracord sleutelhangers geknoopt worden en de Scouts en Explorers hadden een 

parcour gepioneerd. En ondanks de harde wind, kon er toch gezeild worden en gevaren met de 

kagenaar. 

Ook kregen we veel aandacht van de media, we hebben Scouting Alphen weer goed gepromoot! 

 

 


